
Intredelied 

Wanneer het duister valt, er rust daalt overal  
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam. 
 
Wanneer ons deze nacht ontneemt  
de levenskracht, verschrikt en angstig maakt:  
zijt Gij het dan die waakt? 
 
Wanneer het morgenlicht verschijnt op ons  
gezicht, ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt. 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Verdriet maakt zich soms meester van ons. 
Gij Heer, weende toch ook  
bij het graf van je goede vriend. 
Vergeef ons ons klein geloof  
als we alle onheil dat ons overkomt  
in Uw schoenen willen schuiven  
en U verwijten:  
'Had Gij dit niet kunnen voorkomen?' 
  
Nu wij onze geliefde doden gedenken, Heer, 
en alle mooie herinneringen hier oproepen, 
doet het goed dat Gij naar ons wil luisteren. 
Vergeef ons,  
als we soms de zware steen van verbittering  
niet van ons kunnen afzetten  
zodat we niet meer openstaan  
voor woorden van troost  
of voor een zachte hand op onze schouder. 
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Gebed 
God, kom ons nabij in mensen  
die ook vandaag met elkaar op weg gaan.  
Niets bijzonders, niets speciaals.  
Doodgewone mensen, alledaagse gebeurtenissen:  
lief en leed, geluk en ongeluk, angst en twijfel.  
Doodgewone mensen die klagen en hopen,  
die elkaar vertellen wat hen bezig houdt.  
Die ervaringen delen en ter sprake brengen, 
en ze laten bezinken tot ze helder worden 
op de bodem der herinnering. 
 
Kom ons nabij, God,  
in mensen die intreden in elkaars verhaal,  
want zo worden wij samenhorig.  
Doe ons elkaar dragen op de weg  
van mens naar medemens,  
van vreemd tot vriend.  
Zo wordt verbondenheid kracht die niet te breken is. 
 
Laat ons U zo herkennen  
in mensen die mee de weg ten leven gaan,  
ondanks de dood, voorbij de dood. Amen. 
 
Bezinning  
 
Luisterlied van Enya 
Plots voor mijn ogen dienen zich tinten blauw aan, 
hoe zucht mijn ziel.   
Beschilder de hemel met sterren. 
 
Slechts de nacht zal ooit weten 
waarom de hemel nooit laat zien 
al de dromen die er te kennen zijn  
Beschilder de hemel met sterren. 
 
Wie heeft de middernachthemel geplaatst? 
Daarom moet een ziel vliegen 
als de hemel zo ver weg lijkt. 
Wie wil nu de middernachtster hangen? 
 
De nacht bracht naar hen die slapen 
Slechts dromen die ze niet mogen behouden 
Ik heb legendes in de diepte . 
Beschilder de hemel met sterren 
  
Wie heeft de middernachthemel geplaatst... 



 Geef de nacht een naam, eén die je hart verlicht 
en die de duisternis verlicht.  
Beschilder de hemel met sterren 
  

Moment voor de kinderen 
  
Evangelie  Lucas 23, 44 – 46, 50-53; 24, 1-6a 
  
Homilie  

Voorbeden 

God,  
wij bidden voor mensen die wij gekend hebben 
en die ons tot op vandaag zo dierbaar blijven. 
Mensen die in alle eenvoud 
leefden naar het voorbeeld van Jezus. 
Dat het terugdenken aan hen 
ons bemoedigt om zelf in deze wereld  
de goedheid en de liefde gestalte te geven. 
Laat ons bidden: 

 
God,  
dankbaar gedenken we allen die ons heilig zijn,  
onvergetelijke mensen uit onze omgeving: 
dat ze bij U God voor ons ten beste spreken. 
Dat we niemand vergeten  
en dat niemand  
vergeefs geleefd heeft. 
Dat we steeds zorg dragen voor iedereen. 
Laat ons bidden: draag mij God, … 
 
God,   
wij danken U om de kinderen  
die werden gedoopt…. 
Laat ons bidden: draag mij God … 



God,  
wij bidden voor ouders die treuren  
om het verlies van het prille leven. 
Dat hun verdriet om het gemis van een kind 
niet dood gezwegen wordt  
maar dat ze zich gesteund weten  
door hun omgeving. 
Dat hun sterretje mee opgenomen wordt  
in Uw liefde.  
Laat ons bidden: draag mij God … 
 
God,  
wij bidden voor alle gestorvenen  
die enkel door u gekend en bemind waren:  
dat hun namen staan geschreven in uw hand. 
Laat ons het goede uit hun leven bewaren  
en moge zij ons oproepen  
om zelf verder het goede te blijven doen.  
Wij bidden voor wie we afscheid moesten nemen: 
(…) 
Vergeet hen niet nu wij hen los moesten laten,  
til hen op uit het donker van de nacht,  
toon hen Uw licht en bewaar hen  
in uw liefde en vrede. 
Laat ons bidden: draag mij God … 
 
Geloofsbelijdenis 
Ook in donkere dagen  
wil ik geloven in een God van leven, 
die zichtbaar is in de mensen om me heen. 
 
Ik wil geloven in Jezus Christus 
die voor ons allen  
een weg ten leven heeft getoond 
doorheen lijden en dood. 
  
Ik wil geloven in zijn Geest 
die mij zal leiden naar een nieuw bestaan. 
  
Ik hoop te mogen rekenen  
op een groep van mensen die mee-leven. 
  
Ik geloof  
dat na elke nacht een nieuwe morgen komt, 
dat bloemen leven en vreugde brengen 
en mij vertellen van iets nieuws  
dat komen gaat. 
  
Ik wil geloven  
dat de dood niet het laatste woord heeft. 
  
Ik hoop dat de tranen in ons hart 
kostbare parels worden 
en dat ik ooit kan verder leven  
vanuit dit geloof. 
 



Offerande  
Met je financiële steun 
help je onze geloofs- 
gemeenschap dragen. 
Dank je wel ervoor. 
 
Cash of via de bankapp, 
het bedrag kan je zelf  
aanpassen. 
 
Gebed over de gaven    
God, onze Vader.  
brood en wijn staan ook vandaag  
hier voor ons. 
Het zijn symbolen van breken en delen. 
Ze herinneren ons aan het hemelse Brood  
dat van U komt.  
Laat ons ook nu Jezus herkennen  
en gedenken in dit teken,  
zodat wij ons gesteund voelen  
door zijn blijvende aanwezigheid,  
nu en altijd. Amen.  
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
God, goede Vader,  
vandaag op Allerzielen,  
danken wij U voor al die mensen,  
waarmee we mochten samen leven, 
met wie we mochten samenwerken, 
met wie we vreugde en verdriet konden delen. 
 
Wij danken U voor hen  
die vrede wilde brengen,  
voor hen die recht deden zegevieren,  
voor hen die in pijn en rouw dichtbij bleven,  
voor de helpers in nood,  
voor de gevers en delers,  
voor de moedigen,  
degenen die het nooit opgaven. 
 
God, goede Vader,  
wij geloven dat Gij hen opneemt  
in Uw eeuwige liefde, 
Houd hen onder Uw beschermende vleugels. 
 
Omdat wij in die liefde geloven, zingen wij: 
 
 
 
 
 
 



1x Engels, 1x Nederlands, 1x Engels 

 

Laat ons nooit vergeten dat Hij  
op de vooravond van dat lijden en die dood  
in het breken van het brood  
en het rondreiken van de beker  
het teken heeft gesteld  
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.  
Die op de avond voor zijn lijden… 
 
Verkondigen we het mysterie van ons geloof: 
Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij. 
 
Wij zijn hier bijeen in zijn naam,  
omdat wij mensen willen worden zoals Hij. 
Mensen die geloven in elkaar  
en vertrouwen op U. 
Die hopen dat Gij uw belofte 
van een gelukkig leven zonder einde,  
waar zult maken aan ieder van ons,  
aan alle mensen van wie Gij houdt, 
van wie wij houden,  
en van wie wij blijven houden,  
ook al zijn zij overleden. 
 
Onze Vader  
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
God, wanneer wij lieve mensen missen,  
is het soms moeilijk tot U te bidden. 
 
Uw naam worde geheiligd, 
Schrijf naast uw naam ook de namen van hen  
die wij gedenken voor eeuwig  
in de palm van uw hand. 
 
Uw rijk kome, 
Uw rijk is vrede, geloof en vertrouwen 
dat de gestorven mensen in uw nabijheid zijn. 



Uw wil geschiede op aarde  
zoals in de hemel. 
Het is niet uw wil dat mensen pijn hebben  
of verdrietig zijn. 
Het is uw wil dat wij elkaar liefdevol dragen en 
mensen op de weg van het leven verder dragen 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
Laat het uw brood van hoop en vertrouwen zijn  
wanneer het gemis pijn doet, 
uw brood dat kracht en sterkte geeft  
om verder te doen. 
 
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
vergeven aan onze schuldenaren, 
Maak ons tot mensen van vergeving en vrede,  
over fouten en tekorten heen. Gij vergeeft ons 
toch ook, elke keer weer opnieuw? 
 
En breng ons niet in beproeving 
Maar geef ons een hart dat blijft hopen,  
geloven en vertrouwen. 
 
Verlos ons van het kwade. 
Koester hen, goede Vader,  
neem Gij hen van ons over. 
Wij vertrouwen hen aan U toe. Amen 
 
Vredewens 
 
Communie 

Om in stilte thuis te komen bij onszelf 
 

Je kan tranen wenen omdat ze er niet meer zijn 
of je kan glimlachen omdat zij geleefd hebben. 
 

Je kan je ogen sluiten en bidden  
dat ze thuiskomen of als je kan,  
je ogen openen en kijken wat zij achterlieten. 
 

Je kan leeg zijn omdat je hen niet kan zien 
of je kan vol zijn van liefde die is gedeeld. 
 

Je kan je rug keren naar morgen 
en in gisteren leven 
of je kan gelukkig zijn voor morgen 
omdat gisteren er was. 
 

Je kan aan hen denken, alleen dat zij er niet 
meer zijn 
of je kan hun nagedachtenis koesteren 
en voor eeuwig laten leven. 
 

Je kan wenen en je geest sluiten, 
leeg zijn en je rug naar alles toedraaien 
of je kan doen wat zij wilden: lachen,  
je ogen openen, liefhebben en verder gaan. 



Slotgebed 
Blijf bij ons, Heer, neem deel aan ons leven 
en leer ons lief en leed te delen met elkaar. 
 
Blijf bij ons, Heer, spreek ons aan 
en leer ons met ons hart te luisteren naar elkaar. 
 
Blijf bij ons, Heer, trek met ons mee 
en leer ons elkaar te vergezellen 
op de weg door het leven. 
 
Blijf bij ons, Heer 
en geef dat wij goed voor ogen hebben 
waar het U allemaal om begonnen is: 
dat wij elkaar zouden liefhebben, 
dat wij één zouden zijn. Amen. 
 
Slotlied 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen; 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

4 november: Kiemkracht met  
Réginald Moreels 
in de H. Familiekerk (Hertenstraat).  
Inkom: €5  


